Zondag 15 juni 2025, Remonstranten Naarden — Bussum

‘Zalig de armen van geest’

Voorbereiding
Orgelspel
Welkom en mededelingen door een lid van de Kerkenraad
Stilte (30 — 60 sec.)
Aanroeping en Inkeer
Gemeente gaat staan
Openingslied: Zomaar een dak, lied 276:1 en 2
Bemoediging en Groet
voorganger Onze hulp is in de naam van de levende God
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen
Genade en vrede zij met u allen
Antwoordlied
Tot U, Heer, is ons hart gericht.
Hier zijn wij open voor uw licht.
Gij geeft ons kracht, tot stilt’en strijd;
Kom tot ons, Eeuw’ge in de tijd
Amen
Inkeer
Inleiding
Gebed
Lied: ‘Nada te turbe’, lied 900
Horen en Verstaan
Bijbellezingen: Jeremia 17: 5— 10 en Matthelis 5: 1- 12
Lied: ‘De eerste zijn de laatsten’, lied 991: 1 t/m 4
Overdenking
Stilte
Orgelspel
Gebeden en gaven
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Collecte aankondiging
Uitzending en zegen
Gemeente gaat staan
Slotlied: ‘Vervuld van Uw zegen’, lied 425
Uitzending en zegen

(de zegen wordt bevestigd met een door de Gemeente gezongen ‘Amen’;
na dit ‘amen’ volgt géén door de Gemeente gezongen ‘uitgangslied’)

Collecte bij de uitgang

Thema: ‘Zalig zijn de armen van geest’ -

Er zijn veel bijbelteksten die uit hun verband zijn gerukt en een eigen leven zijn gaan leiden, waardoor de oorspronkelijke betekenis
vaak uit het zicht raakt. Dit geldt zeker voor de eerste woorden van de Zaligsprekingen, de openingswoorden van Jezus’ eerste

publieke redevoering, althans volgens de evangelist Mattheus.

‘Zalig zijn de armen van geest’- hoe vaak zijn die woorden niet misbruikt: als een hooghartige bejegening richting ‘eenvoudige’
mensen, in de zin van ‘Ach, ze weten niet beter — zalige onwetendheid’. Of, erger nog, als een misplaatst oordeel over mensen met

een verstandelijke beperking — vreselijk!
Hoog tijd om te bezien wat Jezus dan wél bedoelde...



