
Liturgie Bussum 16 februari 2025    

Pianospel  

Welkom en mededelingen 

Stilte 

Openingslied 215: 1-2-3-4-5 (Ontwaak o mens)  

Bemoediging en Groet  

Antwoordlied  

Gebed 

Lied: 657: 1-2-3 (Zolang wij ademhalen)    

Lezing: Psalm 1  

Pianospel 

Lezing: Matteüs 13 vers 24 - 32 

Lied 765 vers 1, 2, 3 en 4 

Overdenking 

Pianospel  

Lied 981: 1-2-3 (Zolang er mensen zijn op aarde)  

Voorbeden Stil gebed Onze Vader  

Collecten 

Lied 418: 1-2-3 (God schenk ons de kracht)  

Uitzending en zegen 

Lied 418: 4 

Misschien kent u het programma van omroep HUMAN met als titel ‘over leven’.  

In de inleiding van elke aflevering zegt Coen Verbraak: ‘We hebben het leven allemaal 

cadeau gekregen. Ongevraagd, zonder dat er een gebruiksaanwijzing bij zat. Maar hoe doe 

je dat eigenlijk, leven?’ In het programma interviewt Verbraak mensen die iets heftigs hebben 

meegemaakt, zoals een ongeluk, een periode van ziekte of een verlies. Zo’n gebeurtenis 

breekt binnen in je leven, zet het op z’n kop en roept vragen op: Hoe red ik het als het 

moeilijk is, wat houdt me op koers en welke dingen maken het leven de moeite waard? 

 



Jezus zet mensen op een andere manier aan het denken over het leven. Hij doet dat door een 

verhaal, dat de boel om zo te zeggen ‘op zijn kop zet’. Een gelijkenis heeft altijd een pointe, 

waarin er iets niet klopt. Je voelt je erdoor op een ander been gezet, als luisteraar. En dat 

andere been: Dáármee kom je nu met één been in het Koninkrijk. Je voelt erdoor, wat leven is 

in de Geest van God.  

 


